
40 dagentijd in de  

geloofsgemeenschap van Sint-Jozef 

Een overzicht van alles wat in onze parochie in 

Sint-Niklaas gebeurt, vind je op de folder. 
 

Zondag 12 maart 

10.30 u. 

Viering met jongerenkoor Mozaïek  

in het teken van Broederlijk Delen 

12.00 u.  

Solidariteitsmaal in Ons Huis aan vrije bijdrage: 

we delen onze aandacht en samenwerking. 

Meer info: christinetrommelmans@hotmail.com. 

Inschrijven kan nu al via een lijst  

achteraan in de kerk of via de website. 

Palmzondag 2 april 

10.30 u. 

In de zondagsviering zegenen we de palmtakjes 

die ons herinneren aan Jezus’ feestelijke intrede 

in Jeruzalem, die het begin van het lijdensverhaal 

markeert. 

Dinsdag 4 april: Verzoeningsviering 

19.30 u.  

Onze kleinmenselijkheid aan God toevertrouwen 

om een teken van vergeving te ontvangen. 

Donderdag 6 april: Witte Donderdag 

19.30 u.  

In de viering van Witte Donderdag herdenken  

we de voetwassing en de instelling van het  

laatste avondmaal. Na de viering kunnen we met 

Jezus waken, zoals hij aan zijn leerlingen vroeg. 

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag 

We brengen in herinnering hoe Jezus de weg van 

het lijden is gegaan en voor ons aan het kruis is 

gestorven. 

15.00 u. KRUISWEG in de Sint-Jozefkerk 

19.30 u. KRUISHULDE 

Zaterdag 8 april: Paaswake 

20.00 u.  

Gans de dag blijft het stil in onze kerken,  

's avonds ontsteken we het licht van de  

Paaskaars en vertellen elkaar de oude verhalen 

van Gods trouw aan mensen, zelfs voorbij de 

dood. We vieren samen met het Sint-Ceciliakoor. 

Zondag 9 april: Pasen 

10.30 u.  

Het Paaslicht krijgt zijn plaats in al onze kerken. 

Gezinsviering met het huisorkest, daarna rapen 

we paaseieren in de tuin van de pastorij. 

 

 

Lied  

Mensen gegeven, getrouwd aan elkaar, 
verbonden voorgoed in dat oude gebaar: 
brood om te worden, wijn om te delen, 
wij dragen uw kracht om de wereld te helen. 
Woord van God is wat Hij doet…. 
 
Handen geopend voor iedere nood, 
geloof zonder daden geleidt naar de dood. 
Geloven is doen wat de woorden beleden, 
geloven is werken voor recht en voor vrede. 
Woord van God is wat Hij doet... 
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Welkom 

 

Gebed om nabijheid 

Er staat geschreven:  

“Niet van brood alleen leeft de mens”. 

God, wanneer wij dreigen te verdwalen, 

wanneer de bekoringen ons te sterk worden 

en wij niet meer weten  

waar de weg naartoe gaat, 

wil ons dan zoeken en ons proberen vinden. 

 

Er staat geschreven: 

“Gij zult de Heer uw God  

niet op de proef stellen” 

God, wanneer vertrouwen zoek is, 

twijfel de overhand krijgt  

en het geloof verzwakt, 

wil ons dan vasthouden en omarmen 

en uw aanwezigheid laten voelen. 

  

Er staat geschreven: 

“De Heer uw God zult gij aanbidden  

en Hem alleen dienen” 

God, wanneer wij neergedrukt zijn, 

doe ons dan weer opstaan 

en laat ons opklimmen en uitkijken, 

zoals klimop steeds weer een weg vindt. 

Laat ons meer en meer lijken op U, 

Gij die ons gevormd hebt  

naar uw beeld en gelijkenis. Amen. 

 

Gebed  

God onze Vader, 

wij willen niet langer brood maken uit stenen, 

wij willen geen wereld waar rijkdommen 

de aarde uitputten en maken tot een woestijn. 

Leer ons onderscheiden waar het op aankomt. 

Breng ons in deze veertigdagentijd 

op het spoor van Jezus. 

Gij hebt ons geboetseerd uit stof van de aarde 

en de wil gegeven om zelf keuzes te maken. 

Help ons te kiezen  

voor onze medemens en onze aarde. Amen. 

 

Inleiding op de lezingen 
Vandaag horen we over goed en kwaad  

en over de mogelijkheid het kwaad te overwinnen.  

In de eerste lezing slaan wij de allereerste bladzijde 

van de Bijbel open  

en horen wij over de schepping en hoe de mens de 

verkeerde keuze maakt. 

In het evangelie gaan wij met Jezus de woestijn in.  

Wij horen hoe Hij het kwade afwijst en zich oriënteert 

op het Woord van God.  

 

Eerste lezing   Genesis 2, 7-9; 3, 1-7 

 

Slotgebed 

God van ons leven,  

spreek tot ons uw Woord 

dat ons op het spoor zet van Jezus. 

Help ons om niet verloren te lopen  

in de woestijn dat het leven soms is.  

Verbind ons met elkaar  

en met volkeren wereldwijd, 

dat wij meewerken aan uw droom 

van een wereldwijd bondgenootschap  

tussen alle mensen. 

Daar willen wij ons voor inzetten 

naar het voorbeeld van Jezus,  

uw Zoon en onze Broeder.  

Amen. 

  

Lied  

  

Als gij naar de woorden luistert 
die van mij geschreven staan, 
zullen zij van vrede spreken 
die er schuilgaat in mijn naam. 
 
Als gij naar mijn woorden luistert 
ze van harte wilt verstaan, 
zullen zij de Vader tonen, 
zult gij niet verloren gaan. 
 
Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

  

 



In vrede met de vruchten van de aarde,  

in vrede met alles en iedereen  

en zo meedoen met 25 % revolutie. 

De grondstoffen delen met iedereen,  

niet met het geld. 

Dan wordt onze wereld  

vreedzamer en leefbaarder van allen. Amen 

  

Die vrede zij altijd met u. 

En wensen wij die vrede elkaar van harte toe. 

 

Inleiding op de communie 

 
 

Communie 

 

Lichtpuntje van de week 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In verbondenheid met partners in 
Guatemala

Pastoral de la Tierra San Marco in Guatemala

Sensibilisering gemeenschappen

rond recht op water

en grond

Moment voor de kinderen 

 

Orgel 

 

Evangelie   
Matteüs 4, 1 – 11 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Bidden we tot God,  

voor wereldleiders, hier en elders. 

Dat zij de macht die hun gegeven is  

niet misbruiken.  

Dat hun verlangen naar status  

hun beleid niet beïnvloedt.  

Dat zij beslissingen nemen  

die de wereld beter maken  

voor alle mensen en rekening houden  

met de grenzen van onze aarde. 

 
 

Bidden we tot God, 

voor onze gemeenschap en voor onszelf.  

Dat wij de verleidingen van macht en succes,  

van rijkdom en bezit leren doorzien en weerstaan. 

Dat wij met Jezus blijven kiezen voor inzet en zorg 

voor mensen, 

voor een warme samenleving. 

Een God die ook ons vraagt  

om duidelijke keuzes te maken. 

Niemand heeft U ooit gezien, … 
 

Bidden we tot God, voor Burkina Faso 

waar de gevolgen van de klimaatontregeling 

de levenskansen beperken, 

waar boeren, ondersteund door Inades-Formation, 

kiezen voor agro-ecologie en zo opnieuw  

hun gezinnen kunnen voeden  

omdat het land meer opbrengt.  

Dat hun toekomst en die van hun kinderen  

beter wordt. 

Niemand heeft U ooit gezien, … 
 
Bidden we tot God (…). 

Niemand heeft U ooit gezien, … 
 



Geloofsbelijdenis 

We geloven dat God de aarde 

voor de mens geschapen heeft 

om er een leefbare wereld van te maken, 

een wereld waar alle mensen thuis zijn. 

 

We geloven niet in een wereld 

waar mensen anderen in de weg staan. 

Een wereld die getekend wordt  

door macht en bezit. 

Maar wij geloven dat wij geschapen zijn 

naar Gods beeld en gelijkenis. 

We geloven in de kracht van mensen, 

in de vrede en de goede wil, 

in het samengaan van jong en oud 

van zwart en wit, van zacht en hard. 

 

We geloven niet  

dat deze wereld geen zin heeft 

dat ons bestaan nutteloos is, 

dat inzet voor anderen vals is, 

dat de dood het einde is. 

 

Maar wij geloven erin  

dat er een andere weg is, 

een weg naar leven en opstanding, 

een weg van bekoring naar bekering, 

een weg van stilstaan naar op weg gaan, 

een weg die Jezus ons is voorgegaan. 

In zijn geest vormen wij één gemeenschap. 

 

Offerande 

 

Dank je wel  

voor je bijdrage, 

met je bankapp 

of via het mandje: 

de misdienaaars 

komen immers nog 

graag rond! 

 

 

Bidden bij brood van Leven 

God, die ons zon en regen,  

aarde en lucht, wind en getijden gaf. 

Wees hier met ons  

rond deze tafel van brood van Leven. 

Dit brood dat in een vorige viering  

geconsacreerd werd.  

Dit brood dat een gedachtenis is aan uw Zoon,  

die ons toonde hoe wij moeten leven  

in harmonie met mekaar en de natuur. 

 

 

 

 

U geeft ons de vruchten van de aarde  

om te delen met al wat leeft. 

Leg de graaizucht die verwoesting brengt 

aan banden. 

Geef ons de zorgzame liefde 

die we in Jezus aan het werk mogen zien,  

om deze aarde leefbaar te houden,  

ook voor de generaties na ons. 

Zo kan er ook voor hen  toekomst zijn 

en voor uw kostbare schepping.  

 

Daarom God, toon ons uw goedheid, 

zoals die verschenen is in Jezus, onze broeder, 

uw liefste Zoon onder de mensen. 

Hij besteedde al zijn energie  

aan het geluk van anderen. 

Hij las de vragen in de ogen  

van de mensen rondom Hem. 

Hij richtte hen op door zijn woord 

en door zijn liefdevolle nabijheid. 

Hij heeft zijn hele leven met hen gedeeld 

tot het bittere einde toe. 

 

Hij deelde met hen het dagelijks brood, 

de kleine vreugden, maar ook het stil verdriet. 

Hij leerde ons bidden tot U, God, zijn en onze 

Vader. Amen. 

 

Onze Vader 

 
  

Gebed om vrede en vredewens 

God, schenk ons de kracht om dienstbaar te zijn, 

de eenvoud om tevreden te zijn. 

Leer ons sober te leven  

om zo het ware geluk te vinden. 

Maak ons tot wijze mensen, 

dragers en verkondigers  

van uw Woord van vrede en vreugde.  

Vrede, niet alleen van ‘geen oorlog voeren’  

maar ook in vrede leven  

met alles wat Jij voor ons geschapen hebt. 

 

 


